
Het	prikbord	is	leeg.	Niemand	die	iets	wil	vragen,	iets	wil	doen,	iets	wil	ruilen,
iets	zoekt,	iets	wil	kopen	of	verkopen,	enz.,	enz.	
							
Nieuwe	post-its	kunnen	nog	steeds	via	deze	link	worden	ingestuurd
	

Winnaar	vierde	prijsvraag	
Dorus	Voermans	 is	 geloot	 uit	 de	 juiste	 inzendingen	en	 heeft
de	laatste	prijsvraag	gewonnen.	Op	de	foto	zien	we	hem	trots
staan	 in	 de	 souvenirshop	 annex	 atelier	 van	 kunstenares
Sytske	Feitsma,	Hoofdstraat	51.	Met	de	januari	oorkonde!

De	 goede	 oplossing	 was:	 de	 twee	 blauwe	 straatborden
'Martenspad'	 en	 'Pieterbuursterbalkje'	 (=	 brug),	 gezien	 van
boven	op	het	hoogholtje	over	de	Pieterbuurster	Maar.	Andere
inzenders	 met	 het	 juiste	 antwoord	 waren	 Angela	 Bekkema,
Eva	van	Harten	(Westernieland)	en	Nima	Heinricht.	

Winterknutselen,	10	februari
Deze	middag	gaan	we	wat	 lekkers	maken	voor	de	vogels	en
een	 schilderij	 met	 aardappelstempels.	 Daarnaast	 knutselen
we	ook	nog	een	aardappelmannetje	met	groen	haar!
Natuurlijk	zorgen	wij	voor	drinken,	en	er	staat	iets	lekkers	voor
je	klaar	dat	je	zelf	nog	even	mag	bereiden!	Alles	wat	je	tijdens
deze	middag	maakt,	mag	je	mee	naar	huis	nemen.	De	middag
is	gratis	en	bedoeld	voor	kinderen	van	4	tot	12	jaar.	Meer	info
en	aanmelden	via	de	website	van	het	Groninger	Landschap
Tot	dan!	(Sandra	de	Vries)

Winterknutselen
Zaterdag	10	februari,	13.30	uur	-	16	uur,	gratis	entree
Bezoekerscentrum	Waddenkust,	Hoofdstraat	83,	Pieterburen

Open	Podium,	18	februari
Open	Podium	in	het	Dorpshuis	van	Pieterburen,	voor	iedereen
die	wil,	kan	en	durft	op	te	treden.	Muziek,	dans,	zang,	alleen
of	met	de	aanwezige	muzikanten.	Voor	jong	en	oud.	

Ook	tijdens	de	laatste	editie	in	januari	was	het	weer	genieten
van	de	zang	en	vele	muzikanten.	Mis	dit	evenement	dus	niet.

Open	Podium
Zondag	18	februari,	aanvang	14.30	uur,	gratis	entree
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Film	Sweetdreams,	28	februari
Tijdens	 de	 nadagen	 van	 het	 koloniale	 tijdperk	 in	Nederlands
Indie,	 overlijdt	 de	 suikerfabrikant	 Jan.	 Zijn	 vrouw	 en	 zoon
blijken	niet	de	enige	erfgenamen	 te	zijn	en	er	ontvouwt	zich	
een	 intrigerend	 spel	 met	 zijn	 concubine.	 De	 film	 heeft	 maar
liefst	 zes	 Gouden	 Kalveren	 gewonnen,	 waaronder	 die	 van
beste		actrice	voor	Renée	Soutendijk.	Deze	eer	viel	haar	ook
reeds	 te	 beurt	 op	 het	 prestigeuze	 filmfestival	 van	 Locarno.
Hoofdrollen:	Renée	Soutendijk,	Hayati	Aziz	en	Hans	Dagelet.
Regisseur	Ena	Sendijarević,	Nederland	2023.

Cinema	Pieterburen:	Sweetdreams
Woensdag	28	februari,	aanvang	19.30	uur.
Entree	€	6,	tot	18	jaar	€	3.	Reserveren	niet	nodig.	
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorpskrant
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Goedemorgen
{{voornaam}}!
Februari	 is	de	kortste	maand	van	het	 jaar	met	gewoonlijk
28	dagen.	Eens	in	de	vier	jaren	wordt	er	aan	het	einde	van
de	maand	een	extra	dag	aan	toegevoegd,	zo	ook	dit	 jaar.
De	 schrikkeldag	 donderdag	 29	 februari	 2024,	 verlengt
deze	maand	met	een	dag	maar	ook	het	jaar	van	365	naar
366	dagen.	Het	is	een	soort	correctie	op	de	Gregoriaanse
kalender,	zodat	deze	aangesloten	blijft	op	de	seizoenen	en
seizoenswisselingen.	 Bijzonderheid	 is	 dat	 eeuwjaren
deelbaar	 door	 vier,	 zoals	 1900	 en	 2100,	 toch	 geen
schrikkeljaren	 zijn.	Daarvoor	moet	 een	 eeuwjaar	 namelijk
ook	nog	eens	door	40	deelbaar	zijn.	In	feite	is	hier	sprake
van	een	correctie	op	de	correctie.	Het	jaar	2000,	deelbaar
door	4	en	door	40,	had	dus	wel	die	extra	schrikkeldag.
Naast	schrikkelmaand	wordt	februari	ook	carnavalsmaand
genoemd.	Dit	verwijst	naar	de	vastentijd,	zonder	eten	van
vlees	 (carne)	 en	 zonder	drinken.	Het	 is	 van	oudsher	een
Katholiek	 feest,	 in	 gebruik	 ten	 zuiden	 van	 de	 rivieren.
Kloosterburen	trekt	zich	daar	echter	niets	van	aan	en	viert,
met	 kloosterdorp	 Ter	 Apel,	 in	 Groningen	 een	 eigen	 5-
daags	 carnavalsfeest.	 Nu	 denk	 je	 misschien,	 dat	 dit	 een
eeuwenoude	 traditie	 is	 maar	 niets	 is	 minder	 waar.	 In	 de
jaren	zestig	kreeg	Café	Willibrord	een	nieuwe	uitbater,	de
zuiderling	Cees	van	Noort.	Hij	wilde	 reuring	 in	de	 tent	en
bracht	het	carnaval	als	themafeest	naar	het	Hogeland.	Dat
sloeg	goed	aan.	Kronkeldörp	was	geboren,	met	de	nu	nog
actieve	 carnavalsvereniging	 Oldeclooster,	 een	 eigen	
'gemeentesleutel',	kleintje	carnaval	voor	de	jeugd,	feest	in
het	 Kronkelhoes	 en	 natuurlijk	 de	 optocht.	 Maandenlang
werken	 buurtschappen	 in	 het	 geheim	 aan	 hun	 project.
Wagens,	 kleding,	 toeters	 en	 bellen	 moeten	 op	 tijd	 klaar
zijn.	Zondag	11	februari	gaat	de	optocht	weer	op	pad,	van
de	 Dijksterweg	 in	 Kleine	 Huisjes,	 naar	 de	 Hoofdstraat	 in
Kloosterburen.	De	Prinsenwagen	en	diverse	praalwagens
worden	 geflankeerd	 door	 skelters,	 bijzonder	 uitgedoste
individuen	en	 verklede	 deelnemers	 in	 groepsverband.	De
actualiteit	 wordt	 vaak	 met	 een	 flinke	 dosis	 humor	 op	 de
hak	genomen.	Veel	kijkplezier!	(Annelies	Borchert)

MAANDAG
5+19	feb.	19.30u.

Zingen	op	Maandag
---

12+26	feb.	10u.	Koffietijd
---

DINSDAG
20	feb.	12u.	Warm	eten

---
wekelijks	19.30u.	Yoga

---
WOENSDAG

14	feb.	18u.	Eettafel
---

28	feb.	19.30u.	Film
'Sweetdreams'

---
DONDERDAG

wekelijks	9u.	Waddenwichter
---

wekelijks	19u.	Dicht	Bie	Diek
---

ZONDAG
18	feb.	14.30u.	Open	Podium

	

Deze	krant	bijdragen	van
Astrid	en	Wim,

Chris,	Friedemann,
Hennie,	Sandra,	Wil,	

Wim	en	Chris.	

Redactie:
Annelies	en	Catrien.	

De	krant	is	het	beste
leesbaar	in	de	webversie.

Prikbord

Dorpsnieuws	en	nieuwtjes

Bron:	De	Wiekslag,	16	januari	2024

Bron:	Website	RTV	Noord,	19	januari	2024

ESNS-correspondenten	 van	 RTV	 Noord
doen	verslag

Dit	 jaar	 bestaat	 het	 verslaggeversduo	 van
Eurosonic	 Noorderslag	 uit	 een	 extra
bijzondere	 combinatie,	 namelijk	 vader	 en	 zoon
Raúl	 en	 Finnegan	 Henriquez	 uit	 Pieterburen.
Raúl:	 'Ik	 hoop	 dat	 onze	 muzieksmaken	 een
beetje	botsen,	dat	maakt	het	juist	zo	spannend.'
Klik	hier	voor	hun	verslag	van	dag	twee.	

Bewonersavond	Toekomst	Dorpshuis	druk	bezocht
Meer	 dan	 50	 dorpsbewoners	 waren	 op	 donderdag	 18	 januari	 bijeen	 om	 te	 praten	 over	 de
toekomst	 van	 het	 Dorpshuis.	 Aanleiding	 vormde	 het	 aangekondigde	 vertrek	 van	 het	 huidige
bestuur.	 Pieter	 Knol	 leidde	 de	 avond	 in	 met	 een	 kort	 verhaal	 over	 de	 vereniging	 Groninger
Dorpen	 en	 hij	 vertelde	 over	 de	 bijna	 300	 dorpshuizen	 in	 onze	 provincie,	 die	 hij	 ook	 allemaal
persoonlijk	goed	kent.	Aansluitend	besprak	de	voorzitter	Annelies	Borchert	de	actuele	stand	van
zaken	van	het	Dorpshuis	in	Pieterburen:	'Het	Dorpshuis	staat	er	goed	bij	qua	onderhoud	en	qua
financiën,	er	vinden	veel	activiteiten	plaats	(220	in	2023)	en	iedere	week	maken	zo'n	80	tot	120
bezoekers	gebruik	 van	het	dorpshuis.	Vooral	 ouderen,	 er	 is	 helaas	weinig	aansluiting	met	de
jongere	generaties'.	Pieter	presenteerde	daarna	de	resultaten	van	de	enquête,	waarop	liefst	77
bewoners	hadden	gereageerd	en	waarvan	93%	een	Dorpshuis	 in	Pieterburen	nodig	vindt.	De
volledige	tekst	van	Annelies	en	de	presentatie	van	Pieter	zijn	na	te	zien	op	de	website.

Na	de	pauze	bespraken	de	aanwezigen	wat	hun	was	opgevallen	aan	de	enquêteresultaten.	Dit
droeg	 bij	 aan	 nieuwe	 vragen	 en	 er	 ontspon	 zich	 een	 levendige	 discussie	 over	 wat	 dat	 kan
betekenen	voor	de	toekomst	van	het	Dorpshuis.	Met	een	grote	betrokkenheid	van	de	mensen	in
de	 zaal	 kwamen	 suggesties	 voor	 veranderingen	 en	 vernieuwingen.	 Een	 groep	 van	 zo'n	 12
personen	gaat	er	nu	eerst	als	'denk-tank'	verder	mee	aan	de	slag.	(Annelies	Borchert)

Op	reis	in	Pieterburen
Het	voelt	als	op	reis,	als	we	weer	aankomen	op	onze	thuisbasis.	We	reizen	tussen	de	stormen
door,	we	proberen	het	echt	zo	uit	te	kienen	dat	we	daar	met	onze	camper	niet	inkomen.
Wij,	Astrid	Wevers	en	Wim	Finkers,	zijn	 regelmatig	met	onze	camper	op	pad,	maar	wonen	 in
Pieterburen	 aan	 de	Hoofdstraat.	 De	 camper	 hebben	we	 inmiddels	 al	 wat	 jaren	 en	 heeft	 vele
functies	 al	 gehad	 (als	 kleedkamer	 voor	mijn	 beroep	 als	 zangeres,	 als	 slaapstee	 tijdens	 onze
tripjes,	 als	 café	 tijdens	 onze	 groepswandelingen).	 Inmiddels	 zijn	 Wim	 en	 ik	 officieel	 met
pensioen	en	hebben	we	bedacht	dat	we	de	eerste	 tijd	echt	gaan	besteden	aan	 reisjes.	Vorig
jaar	drie	weken	naar	het	mooie	Zweden,	met	veel	sneeuw	en	vorst	(-10	tot	-15	graden).	En	nu
zijn	we	net	thuis	van	10	dagen	Polen	waar	we	hebben	gelogeerd	bij	een	Poolse	familie.	Wat	is
het	 leven	daar	anders	dan	hier.	Fantastisch	om	dit	mee	 te	mogen	maken.	De	hele	dag	draait
alles	daar	om	de	kinderen	en	om	eten,	eten,	eten	en	nog	eens	eten.	Voor	het	gevoel	kwamen
we	als	tientonners	terug,	maar	de	weegschaal	gaf	de	verwachte	stijging	van	10	kilo	gelukkig	niet
aan.	Vaak	staan	onze	reizen	in	het	teken	van	de	Hondenwereld	en	wel	IJslandse	Honden.	Zoals
de	meesten	van	jullie	denk	ik	wel	weten,	fokken	wij	zo	nu	en	dan	een	nestje	van	dit	ras	en	zo
komen	we	ook	nog	eens	ergens	want	we	bezoeken	ook	al	onze	puppy's.	Zo	ook	in	Polen	waar
onze	 mooie	 Prins	 Oslo	 woont,	 nu	 inmiddels	 bijna	 twee	 jaar	 oud.	 Onze	 volgende	 reis	 gaat
waarschijnlijk	naar	Oostenrijk	om	een	pup	op	te	halen	voor	iemand	anders.	Het	is	ook	nog	een
achterkleinzoon	van	onze	eigen	Miss	Bera.	Maar	eerst	zijn	we	gewoon	op	onze	 thuisbasis	 in
Pieterburen	met	onze	drie	IJslandse	Honden	dames:	Twirre	Frida,	Miss	Bera	en	Bambi	Skaga.

Ondertussen	hebben	we,	samen	met	Piet	Bijma
en	 Paul	 Bos,	 een	 mooie	 expositie	 mogen
inrichten	 met	 onze	 natuurfoto's	 bij	 het
Bezoekerscentrum	 Waddenkust.	 Wat	 zijn	 we
trots	 en	 wat	 hangen	 ze	 mooi!	 	 Zaterdag	 3
februari	 zijn	 we	 van	 13	 tot	 16	 uur	 ook	 zelf
aanwezig	om	te	vertellen	over	onze	liefde	voor
de	 natuur	 en	 uitleg	 te	 geven	 over	 onze	 foto's.
Kom	je	ook	langs?	Van	harte	welkom!
(Astrid	Wevers	en	Wim	Finkers)

Foto	 links:	 de	 IJslandse	 honden	 in	 Zweden.	 Foto's	 rechts:	 Twirre	 en	 Wim	 in	 Zweden	 en
expositiefoto	Pieterburen,	zie	ook	www.astridweversfotografie.nl

Ontdek	je	plekje

Ontdek	je	plekje	is	een	prijsvraag	waarbij	je	moet	raden	waar	precies	een	foto	in	Pieterburen	is
gemaakt.	Doe	jij	ook	mee?	Vandaag	ook	weer	een	mooie	prijsvraag.	(Friedemann	Heinrich)

Prijsvraag	5
WAAR	IS	DIT	in	Pieterburen?	

WEET	je	het?

Geef	dan	de	locatie	zo	precies	mogelijk	aan	en
mail	de	oplossing	hier	naar	de	redactie,													
																					óf
doe	 een	 briefje	 in	 de	 bus	 van	 het	 Dorpshuis,
Hoofdstraat	 105,	 met	 vermelding	 van	 je	 naam
en	adres.	

Laatste	inleverdatum:	zaterdag	17	februari.

De	 winnaar	 wordt	 geloot	 uit	 de	 juiste
inzendingen	 en	 ontvangt	 een	 klein
kunstwerkje	 uit	 de	 souvenir-shop	 van	 onze
Pieterbuurster	keramiste	Sytske	Feitsma

Hernieuwde	kennismaking	met	...

Hoofdstraat	128A
Wim	Dekens,	afkomstig	uit	Sappemeer	en	Chris	Chambers,	opgegroeid	in	Dartmoor,	Engeland,
wonen	 sinds	 2016	 in	 Pieterburen.	 Min	 of	 meer	 toevallig	 kwamen	 ze	 hier	 terecht.	 Wim:	 ‘We
woonden	in	Amsterdam.	Ik	was	elke	dag	op	Funda	want	we	wilden	een	huis	met	een	tuin.	Op
een	dag	in	juni	zag	ik	dit	huis.	Op	zondag	zijn	we	hier	naartoe	gereden,	want	we	moesten	toch
in	Groningen	zijn.	Ik	werd	zestig	en	ik	gaf	een	etentje	voor	mijn	familie.	De	dames	die	in	het	huis
woonden	waren	 in	de	 tuin.	We	overvielen	ze	een	beetje.	We	zeiden	dat	we	maandag	met	de
makelaar	terug	zouden	komen.’	Chris:	‘Toen	ik	de	foto	van	het	huis	zag	dacht	ik	meteen	‘wow’,
dit	is	het.	Wim	had	niet	verteld	wat	de	prijs	was,	dus	ik	zei	dat	het	veel	te	duur	was	voor	ons.’	De
prijs	viel	echter	mee,	het	huis	was	precies	wat	ze	zochten	en	ze	wilden	het	heel	graag	hebben,
dus	boden	 ze	direct	 de	 vraagprijs.	Onmiddellijk	 geven	 ze	 toe	dat	 dat	 een	heel	Amsterdamse
manier	is	om	een	huis	te	kopen.	Een	beetje	stad	tegenover	dorp.	Wim:	‘We	waren	natuurlijk	de
prijzen	 van	 Amsterdam	 gewend,	 dus	 we	waren	 ook	 wat	moediger.’	 Ze	 waren	 al	 een	 keer	 in
Pieterburen	 geweest,	 naar	 de	 Zeehondencrèche.	 ‘Het	 was	 oktober,	 regenachtig	 en	 grijs.	We
dachten:	gauw	weer	weg,	toen	we	wegreden.	We	bleken	ook	twee	boetes	te	hebben	gekregen.’
Er	waren	al	allerlei	huizen	bekeken	in	de	regio,	in	Norg	en	Dwingeloo	onder	andere.	‘Maar	daar	
was	het	altijd	zo	benauwd,	zo	netjes.	Hier	kregen	we	meteen	het	gevoel	dat	 je	kunt	ademen.’
Op	de	vraag	of	dat	nog	steeds	zo	is,	moeten	ze	lachen.	‘Ja,	nog	steeds.	Behalve	als	ze	spuiten.’

Op	de	dag	dat	Wim	stopte	in	de	artsenpraktijk,	in	december,	haalde	Chris	hem	op	en	reden	ze
rechtstreeks	naar	Pieterburen.	Wim:	 ‘Het	was	een	schok	voor	mij.	 Ik	kende	niemand,	het	huis
zonder	meubels	 leek	 	 ineens	 kleiner,	 er	was	 geen	 plant	 die	 bloeide,	 alles	was	 heel	 kaal.	De
overgang	was	te	groot	voor	mij,	want	ik	stopte	ook	met		werken.	Ik	had	de	hele	dag	mensen	om
me	 heen,	 als	 ik	 de	 deur	 uitstapte	 kwam	 ik	 in	 de	 drukte	 van	 Amsterdam	 en	 dat	 was	 ineens
allemaal	 voorbij.’	 Het	 huis	 moest	 echter	 geschilderd	 worden,	 Chris	 kreeg	 in	 februari	 werk	 in
Groningen	en	het	leven	hernam	zijn	gang.	Chris:	‘Ik	ben	opgegroeid	op	het	platteland.	Maar	ik
heb	 lang	 in	Londen	gewoond	en	ook	achttien	 jaar	 in	Amsterdam.	Je	zou	denken	dat	 ik	 	weer
moest	wennen.	Maar	 ik	heb	nooit	spijt	gehad,	nooit.’	Voor	Wim,	die	uit	Groningen	kwam,	was
het	anders.	‘Ik	had	ook	een	andere	reden	om	naar	het	noorden	terug	te	gaan.	Mijn	moeder	was
alleen,	zij	takelde	af	en	ik	wilde	in	haar	buurt	wonen	om	te	mantelzorgen.	Ik	deed	haar	was	en
ging	 er	 twee	 keer	 per	 week	 heen.	 Ik	 wilde	 ook	 gewoon	 even	 niks,	 het	 was	 ook	 een	 soort
opluchting	om	niet	meer	te	werken.	Bovendien	hadden	we	ook	nog	een	huis	in	Frankrijk,	waar
we	regelmatig	naar	toe	moesten.’	Ze	moesten	hun	leven	opnieuw	inrichten,	kijken	hoe	ze	alles
konden	 combineren.	 Daar	 waren	 ze	 snel	 achter,	 het	 huis	 in	 Frankrijk	 werd	 verkocht	 en	 alle
aandacht	kon	naar	de	tuin	bij	hun	woonhuis.
Hoe	kwam	Chris	ertoe	om	zich	met	de	vergroening	van	Pieterburen	bezig	te	houden?	‘Ik		ben
dus	op	het	platteland		opgegroeid,	voor	mij	is	natuur	een	deel	van	mijn	wezen.	Ik	was	altijd	met
dieren,	heb	biologie	gestudeerd	en	in	ons	huis	in	Frankrijk	heb	ik	gezien	wat	je	kunt	doen	in	je
eigen	tuin.	Kleine	dingen	om	de	biodiversiteit	 terug	te	brengen.	Hier	hebben	we	nu	een	vijver,
een	plek	voor	de	egels,	veel	bomen,	bloemen,	een	wilde	oever.	Nu	ik	zelf	weer	op	het	platteland
woon,	zie	 ik	ook	een	groot	verschil	met	 toen	 ik	 jong	was.	De	 intensiteit	van	het	grondgebruik
was	een	schok.’	De	mensen	raken	volgens	hem	gewend	aan	wat	er	is	en	weten	niet	meer	hoe
het	 tien	of	 twintig	 jaar	geleden	was.	Daarom	heeft	 hij	 de	website	www.natuurpieterburen.com
gemaakt,	waarop	te	zien	is	hoeveel	bloemen,	insecten	en	vogels	er	nog	zijn	zodat	zij	zich	ervan
bewust	worden	dat	die	moeten	blijven.	‘Ik	zie	als	Engelsman	in	Nederland	een	bijna	neurotisch
controleren	van	de	natuur.	Mensen	beseffen	niet	dat	dat	moét	veranderen.	Ze	weten	niet	dat
70%	van	de	vogels	al	weg	is.	Je	kunt	niet	meer	zeggen:	we	hebben	het	altijd	zo	gedaan.’	Wim:
‘Ik	had	vroeger	een	pony	en	als	 ik	naar	buiten	ging	met	hem	vlogen	er	om	de	honderd	meter
fazanten	of	een	patrijs	uit	de	slootkant.’
Hond	Betty	 is	ook	vanuit	Amsterdam	meegekomen.	Toen	Wim	een	van	de	eerste	dagen	met
haar	ging	wandelen,	 liet	hij	Betty	 los	en	zij	ging	direct	achter	een	fazant	aan	en	verdween	als
klein	zwart	stipje	in	de	verte.	Hij	belde	Chris	die	in	de	trein	naar	Schiphol	zat,	die	stapte	meteen
uit	om	terug	naar	huis	te	gaan.	Wim	vroeg	ook	de	buurman	wat	te	doen	en	die	wilde	op	de	fiets
gaan	zoeken.	Wim	ging	naar	huis	om	zijn	fiets	te	halen,	en	daar	zat	Betty	voor	de	deur.	Na	vier
dagen	was	zij	al	helemaal	 thuis.	Voor	beide	mannen	 is	Pieterburen	een	 interessante	mix	van
allerlei	 bijzondere	mensen	 en	 dat	 is,	 evenals	 de	 ruimte	 om	 hen	 heen,	 zeer	 aantrekkelijk.	 Ze
voelen	 zich	hier	 thuis.	Maar	nog	 steeds	 vindt	Wim	het	 fijn	 om	naar	Groningen	 te	gaan,	 even
mensen	om	zich	heen,	boodschappen	te	doen	op	de	markt.	‘Dat	heb	ik	echt	nodig.’
(Wim	Dekens	en	Chris	Chambers/Catrien	Seite)

Oproep	 'Huizenestafette':	 Wie	 is	 de	 volgende	 die	 meedoet	 met	 de	 (hernieuwde)
kennismaking?	Wij	plaatsen	graag	ook	jouw	verhaal	met	foto	van	huis/bewoners.

Tips	voor	trips	en	activiteiten

Expositie	Bezoekerscentrum	Waddenkust,	jan	-	mei
In	het	bezoekerscentrum	is	van	januari	tot	eind	mei	een	expositie	van	drie	natuurfotografen	uit
het	noorden	tentoongesteld.	Alle	drie	met	liefde	voor	landschap,	natuur	en	macrofotografie.	De
werken	 zijn	 van	 Paul	 Bos	 (Instagram	 paulbos2.0),	Piet	 Bijma	 (www.pietbijmafotografie.nl)	 en
dorpsgenoot	Astrid	Wevers	 (www.astridweversfotografie.nl).	 Terwijl	 je	 rustig	 de	 tijd	 neemt	 om
van	de	expositie	te	genieten,	kunnen	je	kinderen	zich	vermaken	met	een	leerzame	speurtocht
door	ons	bezoekerscentrum.	Een	bezoek	is	altijd	de	moeite	waard!	(Wil	Broekhuis)

Foto	expositie,	Bezoekerscentrum	Waddenkust,	Hoofdstraat	83	te	Pieterburen
In	de	wintermaanden	geopend	van	vrijdag	tot	en	met	zondag,	van	13	tot	16	uur.

Thuis	(32)

Winter,	 het	 is	 koud	 en	 het	 sneeuwt	 regelmatig.	 Lang	 geleden	 dat	 we	 zulk	 echt	 winterweer
hadden.	 Er	 kan	 zelfs	 even	 geschaatst	 worden.	 De	 donkere	 wolken	 boven	 de	 kale	 akkers
beloven	nog	meer	sneeuw.	Zo	snel	als	de	buien	komen	zijn	ze	ook	weer	verdwenen	om	plaats
te	maken	 voor	 een	 fel	 zonnetje	 dat	 haar	 best	 doet	 de	 akkers	 om	 te	 toveren	 in	 glinsterende
kristallen	 vlaktes.	 De	 vogels	 hebben	 het	 ook	 koud.	 Het	 is	 heel	 druk	 bij	 de
vogelvoederrestaurants.	 Vooral	 merels	 hebben	 het	 op	 de	 vetbollen	 gemunt.	 Fastfood	 als	 de
wormen	te	diep	zitten.	Onder	de	haag	zijn	er	nog	een	paar	tussen	de	bladeren	aan	het	zoeken
naar	diepvrieswormen.	Ondertussen	schreeuwend	naar	hun	soortgenoten	dat	zij	hier	zitten	en
dat	 die	 anderen	 weg	moeten	 blijven.	 De	 sterkste	 en	 hardste	 schreeuwer	 wint,	 het	 lijken	 wel
mensen.	De	specht	hakt	er	ook	 flink	op	 los.	Zo	zijn	de	vetbollen	wel	heel	snel	op.	De	duiven
lijken	steeds	maar	weer	vergeten	hoe	zij	bij	de	silo	moeten	eten.	Als	ze	eenmaal	op	het	randje
zitten	 pikken	 ze	 naar	 het	 graan	 zonder	 te	 zien	 dat	 dat	 achter	 een	 raampje	 zit.	 Gefrustreerd
vliegen	ze	steeds	weer	weg	om	later	hetzelfde	weer	te	doen.	Ze	houden	vol	en	als	het	dan	lukt
schrikken	ze	er	zo	van	dat	ze	weer	opnieuw	beginnen	met	het	hele	ritueel.	Op	de	grond	zitten
mussen,	kepen	en	vinken.	Alles	wat	van	de	voersilo’s	afvalt	wordt	door	hen	opgepikt.
Plotseling	zie	ik	een	reeënkop	boven	de	sloot.	En	als	ik	goed	kijk	zie	ik	er	nog	drie.	Ze	zijn	er
dus	toch	nog.	Ik	heb	ze	al	zolang	niet	gezien	dat	ik	dacht	dat	ze	weg	waren.	Om	te	bewijzen	dat
ze	er	 echt	 zijn	 verrijzen	 ze	uit	 de	 sloot	 en	 staan	 ze	helemaal	 te	 pronken	 in	 het	 kleine	beetje
zonlicht	wat	tussen	de	sneeuwbuiten	door	piept.	Prachtige	beesten	zijn	het.	De	ganzen	wisselen
ondertussen	op	de	akker	steeds	van	plaats	met	de	meeuwen.	Er	zijn	hele	zwermen	te	zien,	al
vallen	die	tussen	de	sneeuw	wat	minder	op.	Pas	als	ze	opvliegen	en	de	zon	ze	belicht,	zien	we
hoeveel	 het	 er	 zijn.	 Zodra	 ze	 weg	 zijn	 komen	 de	 ganzen	 weer	 in	 groepjes	 aanvliegen.	 Ze
verzamelen	 zich	 om	 tegen	 het	 donker	 worden	 als	 één	 zwerm	 op	 te	 vliegen	 en	 naar	 zee	 te
vertrekken.	 Ook	 zwermen	 wintergasten	 zoals	 de	 koperwieken	 en	 kramsvogels	 komen	 op	 de
bietenkoppen	af.	Kortom	heel	 veel	 vliegbewegingen	 voor	 de	deur,	meer	 dan	op	Schiphol.	En
met	het	oranjezonnetje	erop	prachtig	om	vanuit	huis	te	bekijken.	
	(Hennie	de	Gans-Wiggermans,	website	www.henniedegans.nl)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	vóór	maandag	26	feb.	inleveren.
Mail	het	via	bovenstaande	knop.	

Aanmelden	krant
	

Nieuwe	lezers?	Ja,	graag!
Meld	je	aan	via	bovenstaande	knop.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	pieterbuursterkrant@xs4all.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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