
Voor	iedereen	die	iets	wil	vragen,	iets	wil	doen,	iets	wil	ruilen,	iets	zoekt,	iets
wil	kopen	of	verkopen,	enz.,	enz.	
							
Nieuwe	post-its	kun	je	via	deze	link	insturen

POST-IT:	Enquête	over	toekomst	van	het	Dorpshuis

Er	 is	 al	 een	grote	 respons	op	de	enquête	maar	ook	hebben
vele	 dorpsbewoners	 nog	 niet	 gereageerd.	 Daarom	 nog	 een
korte	verlenging	van	de	inzendingstermijn	tot	7	januari.

Tijdens	de	bewonersavond	op	donderdag	18	januari	2024
worden	 de	 resultaten	 van	 de	 enquête	 besproken	 en	 hoe
verder	te	gaan.	Zie	hieronder	Tips	voor	trips	en	activiteiten.

Winnaar	derde	prijsvraag	
Nima	Heinrich	 is	geloot	uit	de	 juiste	 inzendingen	en	heeft	de
laatste	 prijsvraag	 gewonnen.	 Op	 de	 foto	 zien	 we	 haar	 trots
staan	 in	 de	 souvenirshop	 annex	 atelier	 van	 kunstenares
Sytske	Feitsma,	Hoofdstraat	51.	Met	prijs	en	met	oorkonde!

De	goede	oplossing	was:	het	oude	bushokje	op	het	kruispunt
Hoofdstraat-Wiebenerweg-Wierhuisterweg.		Andere	inzenders
met	het	juiste	antwoord	waren	Angela	Bekkema,	Bart	Frieling,
Demi	Danhof,	Florian	Wouters,	Hilde	Bakker,	Nienke	Zuidema
en	Ronja	(7	jaar)	uit	Vierhuizen.	

Pubquiz,	6	januari	2024
Nijjoarsklokje:	 we	 proosten	 zaterdags	 om	 20	 uur	 eerst	 met
bubbels	en	dan	start	de	Pubquiz	editie	van	2024!	
Graag	van	te	voren	aanmelden.	Je	kunt	als	team	komen	of	je
individueel	 opgeven,	 alleen	 voor	 dorpsbewoners	 en	 vaste
bezoekers	van	het	Dorpshuis	Pieterburen.	

Bewonersavond,	18	januari	2024
TOEKOMST	DORPSHUIS	PIETERBUREN

Tijdens	 deze	 avond	 staat	 de	 toekomst	 van	 het	 Dorpshuis
centraal.	Vinden	de	dorpsbewoners	een	dorpshuis	belangrijk?
Welke	 activiteiten?	Wat	 kan	 of	moet	 er	 veranderen?	Wie	wil
meehelpen?	Hoe	gaan	we	dat	doen?	

Pieter	 Knol,	 adviseur	 Groninger	 Dorpen,	 begeleidt	 ons.	 De
avond	 kun	 je	 zien	 als	 een	 gezamenlijke	 zoektocht	 naar	 het
dorpshuis	van	de	toekomst	in	Pieterburen.

Eerst	 worden	 de	 uitkomsten	 van	 de	 enquête	 gedeeld.	 Daarna	 wordt	 samen	 besproken	 wat
opvalt	en	welke	ideeën	of	stappen	de	aanwezigen	aanspreken.	

Bewonersavond	Toekomst	Dorpshuis	Pieterburen,	i.s.m.	Pieter	Knol
Donderdag	18	januari,	aanvang	20	uur,	inloop	vanaf	19.30	uur
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Open	Podium,	21	januari
Open	Podium	in	het	Dorpshuis	van	Pieterburen,	voor	iedereen
die	wil,	kan	en	durft	op	te	treden.	Muziek,	dans,	zang,	alleen
of	met	de	aanwezige	muzikanten.	Voor	jong	en	oud.	

Spreekstalmeester	van	dienst	is	dit	keer	Auke	Martin	Korthuis,
die	ook	het	optreden	waarschijnlijk	NIET	kan	laten.
	

Genoeg	 redenen	 om	 de	 21e	 langs	 te	 komen,	 ook	 als	 je	 alleen	 maar	 wilt	 komen	 kijken	 en
luisteren.	Aanmelden	niet	nodig,	komen	en	optreden!

Open	Podium,	i.s.m.	Auke	Martin	Korthuis
Zondag	21	januari,	aanvang	14.30	uur,	gratis	entree
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Film	Barbie,	24	januari
Het	Dorpshuis	is	trots	deze	maand	de	meest	succesvolle	film
van	 het	 jaar	 2023	 al	 in	 Pieterburen	 te	 kunnen	 vertonen.
Kaskraker	met	vele	Oscarnominaties	van	de	 regisseur	Greta
Gerwig.	"In	Barbieland	is	alles	perfect,	hoewel?"	Er	valt	veel	te
lachen	 om	 de	 avonturen	 van	 Barbie	 en	 Ken	 in	 Barbieland
maar	 het	 verhaal	 komt	 pas	 echt	 op	 dreef	 als	 zij	 de
zuurstokroze	 wereld	 verlaten	 voor	 de	 'echte	 wereld'.	 Op	 het
eerste	 gezicht	 lijkt	 de	 film	 voornamelijk	 rolbevestigend	maar

lees	 de	 ironie	 en	 ontwaar	 het	 feministische	 manifest	 van	 deze	 bioscoophit.	 Hoofdrolspelers
Margot	Robbie	en	Ryan	Gosling,	Brits-Amerikaanse	film.	

Cinema	Pieterburen:	Barbie
Woensdag	24	januari,	aanvang	19.30	uur.
Entree	€	6,	tot	18	jaar	€	3.	Reserveren	niet	nodig.	
Dorpshuis,	Hoofdstraat	105	te	Pieterburen

Laatste	nieuws	van	en	voor	Pieterbuursters Bekijk	de	webversie

Pieterbuurster
Dorpskrant
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De	beste	wensen	voor	2024!
Goedemorgen	{{voornaam}},	of	 is	het	wellicht	al	middag?	
In	ieder	geval	hoop	ik	voor	je	dat	het	nieuwe	jaar	feestelijk
is	 ingeluid.	 Nederland	 viert	 het	 massaal	 met	 oliebollen,
vuurwerk	en	champagne.	Diverse	landgenoten	nemen	ook
een	 verfrissende	 nieuwjaarsduik	 in	 de	 Noordzee,	 sinds
1960		al	een	gebruik	bij	Scheveningen.	Groningse	durfals
reizen	 tegenwoordig	 af	 naar	 Delfzijl,	 of	 gaan	 dichter	 bij
huis	voor	hun	sprong	 in	het	koude	water	om	13	vandaag
naar	 het	 sportpark	 van	 Eenrum	 of	 het	 Winsumerdiep	 in
Winsum.	 Groningen	 kent	 sowieso	 mooie	 eigen	 tradities
rond	 de	 jaarwisseling.	 Het	 slepen	 door	 de	 jeugd,	 carbid
schieten,	 de	 oudejaarsstunt,	 het	 vreugdevuur,	 de
kniepertjes	van	oudjaar	(plat	koekje,	want	alles	is	bekend)
en	 de	 rolletjes	 van	 nieuwjaar	 (nog	 dicht,	 het	 onbekende
tegemoet).	 Bijna	 elke	 regio	 en	 land	 hanteert	 eigen
gebruiken	 om	 enerzijds	 het	 oude	 jaar	 (vooral	 de	 kwade
geesten)	achter	zich	te	laten	en	anderzijds	het	nieuwe	jaar
(vooral	 het	 geluk)	 te	 omarmen.	 Wat	 dacht	 je	 van	 het
stukgooien	van	servies	door	Denen?	Hoe	meer	scherven
in	 je	 tuin,	 des	 te	 meer	 geluk!	 Spanjaarden	 eten	 om
middernacht	12	druiven	voor	12	maanden	geluk,	Duitsers
smelten	 lood	 om	 een	 mooie	 toekomst	 te	 voorspellen	 en
Brazilianen	moeten	witte	kleren	dragen.	Voor	meer	dan	de
helft	van	de	voornamelijk	niet-westerse	wereldbevolking	is
het	trouwens	vandaag	helemaal	geen	Nieuwjaarsdag.
De	Chinezen	 en	Koreanen	moeten	 nog	wachten	 tot	 eind
januari/februari	 maar	 dan	 vieren	 ze	 wel	 15	 dagen	 lang
Nieuwjaar	 met	 drakenfeesten	 en	 lampionnen.	 Aziaten	 uit
Cambodja,	 Laos	 en	 Thailand	 vieren	 weer	 midden	 april
nieuwjaar,	 moslims	 zelfs	 pas	 in	 de	 zomer	 en	 joden	 eind
september.	 Grote	 verschillen,	 cultureel	 bepaald	 door	 de
achterliggende	 jaarkalenders	 (stand	van	maan	of	zon)	en
hun	jaartellingen.	Het	lijkt	op	het	eerste	gezicht	misschien
een	 beetje	 raar	 maar	 bedenk	 dan	 dat	 wij	 in	 de	 Lage
Landen	 Nieuwjaarsdag	 tot	 48	 jaar	 voor	 Christus	 op	 1
maart	vierden	en	niet	op	1	 januari.	Het	nieuwe	 jaar	stond
toendertijd	gelijk	aan	het	begin	van	de	 lente,	voor	 licht	en
warmte,	waarna	alles	nieuw	ontsprong.	Daar	zullen	wij	nu
helaas	nog	even	op	moeten	wachten	...
Een	heel	goed	2024	gewenst!	(Annelies	Borchert)
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Deze	krant	bijdragen	van	Chris,	Friedemann,	Hennie,	Rienk,	Rita,	Wil.	
Redactie	Annelies	en	Catrien.	De	krant	is	het	beste	leesbaar	in	de	webversie.

Prikbord

Klik	hier	om	de	ENQUETE	ONLINE	in	te	vullen	
(reageer	s.v.p.	voor	7	januari)

	

Mocht	je	liever	via	de	mail	een	PDF	versie	van	de	enquête	willen	ontvangen,	klik	dan	hier

Dorpsnieuws	en	nieuwtjes

Waarin	een	klein	dorp	groot	is
Voor	de	tweede	keer	werd	een	kerstmaaltijd	voor	oudere	inwoners	van	ons	dorp	verzorgd	in	het
Dorpshuis.	De	gasten	werden	verwelkomd	met	koffie,	thee	en	een	lekkere	bonbon.	Een	van	de
kinderen	 vertelde	 het	 programma	en	 heette	 iedereen	welkom.	Er	werd	muziek	 gemaakt	 door
een	 orkestje	 van	 dorpsbewoners.	De	 organisatie	was	 in	 handen	 van	 een	 groep	 enthousiaste
mensen	 uit	 het	 dorp.	 Zij	 zongen	 in	 een	 koor	 onder	 leiding	 van	 Jeljer	 Vlieg.	 Ook	 de
schoolkinderen	 zongen	 wat	 liederen	 onder	 leiding	 van	 een	 ouder	 die	 de	 zangles	 op	 school
verzorgt.	Ze	deden	dat	fantastisch.	Te	horen	was	dat	er	veel	gezongen	wordt	op	school.	Naast
het	zingen	serveerden	zij	ook	de	maaltijd	en	de	drankjes.	Als	volleerde	horecabedienden	liepen
ze	in	het	rond.	Van	klein	tot	groot	hielpen	ze	allemaal	enthousiast	mee.	De	maaltijd	bestond	uit
drie	gangen	en	de	gasten	lieten	het	zich	goed	smaken.	Tot	slot	was	er	nog	koffie	en/of	thee	en
een	advocaatje	met	slagroom.	Er	werd	geluisterd	naar	een	gedicht.	Maarten	de	Gans	van	de
Ierse	band	Acting	the	Maggot	zorgde	voor	een	speciale	verrassing	met	name	voor	zijn	ouders,
door	even	vanuit	Brabant	 te	 komen	en	 twee	 Ierse	 liedjes	 te	 zingen.	Twee	kinderen	speelden
samen	 kerstliederen	 op	 de	 piano.	 Tenslotte	 zongen	 de	 aanwezigen	 samen	met	 de	 koren	 en
orkest	een	aantal	kerstliederen.	Er	werd	bedankt	door	het	meisje	dat	ons	in	het	begin	ook	had
begroet	 en	 een	 jongen	 gaf	 een	 ieder	 nog	 een	 wijze	 spreuk	 mee.	 Kortom	 een	 geweldige
sfeervolle	 middag	 en	 een	 goede	 opmaat	 naar	 het	 Kerstfeest.	 Een	 fijn	 initiatief	 dat	 door	 alle
aanwezigen	geweldig	werd	gewaardeerd.	(Hennie	de	Gans-Wiggermans)

Bron:	De	Wiekslag,	27	december	2023

Bron:	RTV	Noord,	16	december	2023

Voor	de	allerlaatste	keer
de	taarten	van	Marlies	in	Stad:	'En	wat	komt	hierna	dan?	Niks	...?'
Het	 was	 best	 iets	 speciaals,	 de	 taarten	 van	 Marlies	 Weidinger	 van	 Taarterie	 De	 Dis	 in
Pieterburen,	 die	 ze	 wekelijks	 op	 het	 Akerkhof	 verkocht	 aan	 Stadjers	 en	 (internationale)
studenten.	Zaterdag	verkocht	ze	haar	taarten	en	cakes	voor	het	laatst.	Voor	veel	van	haar	vaste
klanten	 kwam	 die	mededeling	 als	 een	 shock.	Maar	 het	 gaat	 toch	 echt	 gebeuren.	 'Pensioen',
zegt	Marlies.	En	daar	valt	niet	aan	te	tornen.	Ze	staat	al	vijftien	jaar	op	dezelfde	plek	in	Stad.	'En
we	bakken	al	dertig	jaar	taart.	Ik	wil	niet	zeggen	dat	ze	mijn	neus	uitkomen,	maar	ik	ben	er	wel
klaar	mee.'	Volg	deze	link	om	het	volledige	artikel	op	de	website	van	RTV	Noord	te	lezen.	

Decembertoernooi
De	 biljartclub	 Dicht	 Bie	 Diek	 heeft	 in
december	 een	 toernooi	 gespeeld	 tegen	 de
biljartclub	van	café	Willibrord	Kloosterburen.
Helaas	hebben	de	Pieterbuursters	verloren.
Op	 de	 foto	 zien	 we	 Piet	 Witteveen	 in	 de
biljartzaal	 van	 het	 dorpshuis,	 die	 juist	 de
beker	 aan	 de	 voorzitter	 van	 Kloosterburen
overhandigt.	(Foto's:	Rienk	Dijkstra)

Ontdek	je	plekje

Ontdek	je	plekje	is	een	prijsvraag	waarbij	je	moet	raden	waar	precies	een	foto	in	Pieterburen	is
gemaakt.	Doe	jij	ook	mee?	Vandaag	ook	weer	een	mooie	prijsvraag.	(Friedemann	Heinrich)

Prijsvraag	4
WAAR	IS	DIT	in	Pieterburen?	

WEET	je	het?

Geef	dan	de	locatie	zo	precies	mogelijk	aan	en
mail	de	oplossing	hier	naar	de	redactie,													
																					óf
doe	 een	 briefje	 in	 de	 bus	 van	 het	 Dorpshuis,
Hoofdstraat	 105,	 met	 vermelding	 van	 je	 naam
en	adres.	

Laatste	inleverdatum:	zaterdag	13	januari.

De	 winnaar	 wordt	 geloot	 uit	 de	 juiste
inzendingen	 en	 ontvangt	 een	 klein
kunstwerkje	 uit	 de	 souvenir-shop	 van	 onze
Pieterbuurster	keramiste	Sytske	Feitsma

Hernieuwde	kennismaking	met	...

Frederiksoordweg	19
Het	huis	van	Wil	Boekbinder	en	Anne	Marie
Smits	 staat	 op	 een	 uitverkoren	 plek.	 Vanaf
de	achterkant	van	het	huis,	waar	een	grote
houten	 bank	 staat,	 heb	 je	 een	 fenomenaal
uitzicht	 op	 de	 dijk.	 Dat	 moet	 genieten	 zijn,
als	 het	weer	 het	 toelaat.	Wil	 is	 geboren	 en
getogen	 in	 	 de	Haagse	Schilderswijk,	maar
woonde	in	Rotterdam,	in	een	commune	met
haar	man.	De	 leden	waren	allemaal	sociaal
betrokken.	 Wil,	 die	 onder	 meer	 MO
Inrichtingswerk	op	de	Sociale	Academie	had
gedaan,	 werkte	 in	 kindertehuizen.	 Via	 het
JAC	(Jongeren	Activiteiten	Centrum)	hoorde
ze	 over	 René	 Kres	 van	 leefgemeenschap
Impuls,	 die	 een	 lezing	 kwam	 geven.	 Zijn
verhaal	 	 sloeg	 aan	 bij	 de	 Rotterdamse
commune	en	in	de	vakantie	gingen	ze	eens
kijken	 en	 kennismaken	 in	 Pieterburen.	 Het
beviel	goed	en	ze	hielden	contact	met	Kres.

Kort	daarna	stuurde	hij	bericht	dat	er	een	huis	te	koop	stond:	vier	arbeidershuisjes	aan	elkaar,
gebouwd	 door	 de	 kerkvoogdij.	 Ze	 kochten	 met	 z’n	 zessen	 de	 huisjes	 in	 de	 Hoofdstraat	 op
nummer	139	t/m	145	van	de	bekende	Pieterbuurster	aannemer	Eise	Toonder.	Ze	besloten	een
vrachtschip	 te	 huren	 om	 al	 hun	 spullen	 te	 verhuizen	 en	 trokken	 in	 september	 1975	 naar
Pieterburen.	 Er	 was	 echter	 een	 scheepvaartblokkade	 en	 daardoor	 konden	 ze	 niet	 over	 het
IJsselmeer	varen.	 ‘We	voeren	langzaam	door	Noord-Holland,	over	de	Waddenzee	en	toen	we
bij	Pieterburen	aankwamen	ging	de	boot	 toeteren.	Het	was	heel	 speciaal.	We	waren	met	 z’n
zessen,	van	wie	twee	zwanger,	in	één	zo’n	huisje.’	Dat	was	een	beetje	krap,	dus	twee	gingen	er
op	de	camping	wonen,	want	ze	wisten	dat	er	vrij	spoedig	nog	twee	huisjes	leeg	zouden	komen.
Anne	 Marie	 werd	 geboren	 in	 Utrecht,	 maar	 woonde	 van	 haar	 vijfde	 tot	 haar	 tiende	 op
Schiermonnikoog,	dat	een	blijvende	indruk	op	haar	zou	maken.	Ze	zat	in	Sneek	op	school,	want
haar	ouders	waren	 inmiddels	naar	Ruigahuizen	 in	Friesland	verhuisd.	 In	Leeuwarden	werd	ze
opgeleid	als		fysiotherapeut.	Die	opleiding	had	ze	op	aanraden	van	haar	moeder	gedaan,	maar
wat	ze	eigenlijk	wilde	was	reizen.	’Israël	was	toen	een	goeie	plek	om	naar	toe	te	gaan,	omdat	je
daar	in	de	kibboets	kon	werken	en	kost	en	inwoning	had.	Ik	was	17	toen	ik	van	school	af	kwam
en	wist	niet	wat	ik	wilde.	In	de	kibboets	heb	ik	van	alles	gedaan.	Eerst	in	de	landbouw,	maar	ook
in	 de	 fabriek	 waar	 ik	 brillenglazen	moest	 slijpen.	 Dat	 was	 een	 hele	 bijzondere	 tijd.	 Mij	 werd
gevraagd	om	als	fysiotherapeut	in	de	kibboets	te	komen	wonen	en	werken.	Maar	mijn	vader	had
als	dienstweigeraar	vervangende	dienst	gedaan	en	ik	wilde	niet	in	een	land	wonen	waar	overal
soldaten	liepen	en	er	een	bewaakt	hek	om	de	kibboets	stond.’	Tussendoor	ging	ze	terug	naar
Nederland	en	deed	een	 (afgebroken)	 studie	MO	Engels,	maar	 een	bouwopleiding	maakte	 ze
wel	af.	In	Israël	ontmoette	ze	mensen	uit	Australië	en	Nieuw-Zeeland,	die	haar	uitnodigden	op
bezoek	te	komen.	Wat	ze	deed.	Zeven,	acht	jaar	zwierf	ze	rond.	‘Maar	uiteindelijk	ben	ik	terug
gekomen.	Ik	was	28	en	zag	dat	iedereen	om	mij	heen	getrouwd	was.	Ik	werd	vrijwilliger	bij	Het
Groninger	 Landschap	 en	 daar	 vroegen	 ze	 of	 ik	 er	 wilde	 komen	 werken.	 Ik	 deed	 het
gereedschap	en	het	hout.	Van	het	goeie	hout	maakte	ik	picknickbanken	en	borden	voor	in	het
bos.	 Soms	 kom	 ik	 er	 nog	 een	 tegen	 die	 ik	 heb	 gemaakt.’	 Ze	werkte	 later	 bij	 de	 biowinkel	 in
Groningen,	en	bij	De	Nieuwe	Band,	een	groothandel	in	biologische	producten.	Toen	Anne	Marie
daar	vertrok	was	ze	mede-directeur	in	een	groep	van	drie.
De	nieuwkomers	in	de	commune	in	Pieterburen	waren	inmiddels	zeer	actief	en	sloten	zich	aan
bij	 de	 leefgemeenschap	 Impuls.	 Wil:	 ‘We	 bouwden	 van	 alles:	 een	 mueslimachine,
spinnenwielen.	 We	 stonden	 op	 de	 markt	 in	 Groningen	 met	 brood	 en	 muesli,	 taarten,
zelfgesponnen	 wol,	 truien.	 Ook	 met	 boekjes	 van	 René	 Kres.’	 De	 bakkerij	 werd	 te	 klein	 en
daarom	werd	er	een	nieuwe	broodfabriek	gebouwd	op	de	Hoofdstraat	102.	 'We	leverden	door
heel	Nederland,	met	vier	Mercedes-bussen.’	Hoewel	de	Impulsbakkerij	zakelijk	een	succes	was,
waren	het	 turbulente	 tijden	voor	de	commune.	De	onderlinge	verhoudingen	verslechterden	en
de	commune	viel	in	1980	uit	elkaar.	
Door	haar	werkzaamheden	bij	De	Nieuwe	Band	 leerde	Anne	Marie	Wil	kennen.	Lang	verhaal
kort:	‘Uiteindelijk	ben	ik	hier	komen	wonen	door	Wil.	Toen	had	ik	ineens	een	groot	huis	en	drie
kinderen.’	Ze	besloten	samen	de	Bongerd,	de	winkel	van	 	Wil,	verder	uit	 te	bouwen.	Met	een
bezorgdienst.	Ze	startten	met	een	oud	Renaultje,	en	de	bezorgdienst	liep	uitstekend.	De	winkel
verhuisde	eerst	naar	Hoofdstraat	132	en	later	naar	de	voormalige	Sparwinkel	op	nummer	88.	
In	2007	stopten	ze	met	de	winkel	en	kochten	 in	2009	de	voormalige	 Impulsbakkerij,	om	daar
	 appartementen,	 twee	B&B’s	 en	 een	 yogazaal	 in	 te	 vestigen.	En	 noemden	het	 ‘Waddenhoes
Gastenverblijven.’	‘Dat	wilden	we	tien	jaar	doen.	Maar	toen	kwam	Het	Dorpshuis	erdoorheen.	Er
moest	 iets	 in	 komen	dat	 geld	 opleverde	 voor	Het	Dorpshuis,	 anders	 kon	 je	 nergens	 subsidie
krijgen.’	 Anne	 Marie	 kwam	 met	 het	 plan	 kamers	 te	 verhuren	 aan	 toeristen,	 op	 de	 bovenste
verdieping.	 ‘Wij	pachtten	het	van	Het	Dorpshuis	en	ontwierpen	de	negen	kamers.	Er	kwamen
vooral	 fietsers	 en	 wandelaars,	 de	 kamers	 waren	 heel	 basic.	 Dat	 hebben	 we	 nog	 vier	 jaar
gedaan.	Zeven	dagen	in	de	week,	van	Pasen	tot	eind	oktober.’	Hier	hielden	ze	in	2019	mee	op
en	in	2020	verkochten	ze	het	Waddenhoes	aan	de	familie	Houtstra.
Hun	laatste	project	is	de	slaapkamer	in	hun	eigen	huis.	Als	die	klaar	is,	is	het	huis	af.	Wil	is	met
pensioen	en	Anne	Marie	zit	in	de	gemeenteraad	van	Het	Hogeland	en	werkt	’s	winters	nog	in	de
tulpenbroeierij	in	Kruisweg.	En	als	het	weer	meezit,	genieten	ze	op	de	bank	achter	hun	huis.	Of
op	Schiermonnikoog.	(Wil	Boekbinder	en	Anne	Marie	Smits/Catrien	Seite)

Oproep	 'Huizenestafette':	 Wie	 is	 de	 volgende	 die	 meedoet	 met	 de	 (hernieuwde)
kennismaking?	Wij	plaatsen	graag	ook	jouw	verhaal	met	foto	van	huis/bewoners.

Tips	voor	trips	en	activiteiten

Expositie	Bezoekerscentrum	Waddenkust,	jan	-	mei
In	het	bezoekerscentrum	is	van	januari	tot	eind	mei	een	expositie	van	drie	natuurfotografen	uit
het	noorden	tentoongesteld.	Alle	drie	met	liefde	voor	landschap,	natuur	en	macrofotografie.	De
werken	 zijn	 van	 Paul	 Bos	 (Instagram	 paulbos2.0),	Piet	 Bijma	 (www.pietbijmafotografie.nl)	 en
dorpsgenoot	Astrid	Wevers	 (www.astridweversfotografie.nl).	 Terwijl	 je	 rustig	 de	 tijd	 neemt	 om
van	de	expositie	te	genieten,	kunnen	je	kinderen	zich	vermaken	met	een	leerzame	speurtocht
door	ons	bezoekerscentrum.	Een	bezoek	is	altijd	de	moeite	waard!	(Wil	Broekhuis)

Foto	expositie,	Bezoekerscentrum	Waddenkust,	Hoofdstraat	83	te	Pieterburen
In	de	wintermaanden	geopend	van	vrijdag	tot	en	met	zondag,	van	13	tot	16	uur.

Thuis	(31)

Sneeuw,	 ineens	 is	alles	bedekt	met	een	flinke	 laag.	Ons	uitzicht	ziet	er	plotseling	ondanks	de
donkere	wolken	 veel	 vriendelijker	 uit.	Het	 duurt	 niet	 lang	 en	 is	 te	 vroeg	 voor	 een	witte	Kerst
maar	toch.	De	enige	die	er	misschien	last	van	had	is	Sinterklaas.	Wij	hebben	genoten	van	het
uitzicht	en	kinderen	hebben	sneeuwpoppen	kunnen	maken	en	sleetje	gereden.
Voor	op	het	 land	zijn	de	bieten	geoogst.	Een	prachtig	gezicht	al	die	machines.	En	net	op	 tijd
voor	de	regenbuien	waarvan	er	deze	herfst	voldoende	zijn.	Het	land	ligt	er	nu	kaal	en	verlaten
bij	maar	 dat	 geldt	 niet	 voor	 de	 ganzen.	 Zij	 doen	 zich	 tegoed	 aan	 de	 stukken	 biet	 die	 er	 nog
liggen.	Plotseling	zie	ik	de	wit	met	zwarte	kat	weer,	of	toch	niet.	Is	het	nu	echt	een	ooievaar?	Hij
vliegt	weg	en	ik	zie	inderdaad	de	babybrenger.	Maar	dan	is	hij	toch	wel	wat	de	weg	kwijt	en	valt
hier	in	de	buurt	nu	niet	veel	te	brengen.	Of	het	moeten	de	jonge	muizen	zijn,	komen	die	ook	met
de	 ooievaar	 of	 eet	 hij	 die	 lekker	 zelf	 op?	De	 tuinvogels	 hebben	 de	 voedersilo	weer	massaal
gevonden.	Ze	vliegen	af	en	aan.	Kool-	en	pimpelmezen,	huis-	en	ringmussen,	vinken,	duiven,
merels,	kepen	en	…	een	barmsijs.	Die	is	wel	bijzonder	hier.	Natuurlijk	weet	de	specht	ons	ook
weer	te	vinden.	Hij	 is	nog	wat	schrikkerig,	maar	pikt	met	zijn	grote	snavel	flinke	happen	uit	de
vetbollen.	Af	en	toe	werpt	hij	een	blik	naar	binnen	waar	kater	Joep	tandenknarsend	(	de	meeste
van	zijn	tanden	zijn	eruit)	naar	hem	loert.	Wij	vertellen	hem	dat	hij	de	muizen	uit	de	keuken	moet
vangen,	maar	 dat	 heeft	 hij	 al	 opgegeven.	Daar	 zijn	 de	 vallen	 voor	 en	 die	worden	 regelmatig
bezocht.	Soms	met	meerdere	muizen	tegelijk.	We	brengen	ze	nu	wat	verder	de	tuin	in.	Alleen
die	ene	die	klem	zat	met	zijn	staart	gaf	wat	problemen.	We	dachten	dat	hij	weg	was	maar	hij
was	in	mouw	van	een	jas	gekropen,	dus	bijna	toch	weer	binnen.	De	sloten	zijn	inmiddels	goed
gevuld	door	alle	nattigheid	van	de	 laatste	 tijd,	geen	droogte	meer.	Maar	nu	mag	het	wel	eens
ophouden	met	al	die	regen	en	wind.	Laat	het	nu	maar	vriezen,	hoezo	zingen	we	van	een	witte
kerst?	Inmiddels	net	zo	zeldzaam	als	de	Elfstedentocht?	Zo	zijn	we	het	eind	van	dit	jaar	alweer
genaderd	en	gaan	we	gewoon	weer	aan	een	nieuwjaar	beginnen.	Een	jaar	met	een	dagje	meer
om	thuis	te	zijn	en	meer	te	zien.	Ik	wens	iedereen	heel	veel	kijkplezier	in	het	komende	jaar.
	(Hennie	de	Gans-Wiggermans)	

Inleveren	kopij
	

S.v.p.	vóór	maandag	22	jan.	inleveren.
Mail	het	via	bovenstaande	knop.	

Aanmelden	krant
	

Nieuwe	lezers?	Ja,	graag!
Meld	je	aan	via	bovenstaande	knop.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	pieterbuursterkrant@xs4all.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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